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HET RIJKE ROOMSE LEVEN IN VAALS




VOORWOORD


In een tijd, waarin secularisatie en ontkerkelijking 
hoogtij vieren; waarin kerken leeglopen en ten slotte 
gesloten worden; waarin priesters uit voormalige 
missielanden zoals India aangetrokken worden om het 
tekort aan priesters uit eigen contreien aan te vullen; in 
die tijd is het wellicht interessant eens te kijken welke 
rol de katholieke kerk hier in het zuiden, en met name 
in Vaals, zo’n driekwart eeuw geleden in alle facetten 
van de samenleving speelde. En dus ook om te zien wat 
er sinds die tijd aan godsdienstbeleving teloor is 
gegaan.


Daarbij wil ik mij in mijn terugblik beperken tot de 
jaren tussen 1940, het begin van de Tweede Wereld-
oorlog, en 1960, toen het verval begon in te treden; 
twee decennia, waarin ik een en ander bewust heb 
meegemaakt; eerst als jonge misdienaar in de St. 
Pauluskerk en later als onderwijzer aan de katholieke 
jongensschool ter plaatse.


WAT HOUDT DE KATHOLIEKE KERK IN VAALS IN?


DE PAROCHIEKERK

Het hart van katholiek Vaals is natuurlijk de parochie-
kerk St. Paulus, gelegen aan de Kerkstraat, hoek 
Lindenstraat. Deze kruisbasiliek is gebouwd in 1892-93 
naar het ontwerp van architect J. Kayser. Het is een 
prachtig staaltje van neogotiek, een van de mooiste 
kerken in de regio en tevens de hoogst gelegen 
katholieke kerk van Nederland. Tegenwoordig is dit nog 
de enige katholieke kerk ter plaatse.                                     






In 1940 was dat wel anders. Behalve de parochiekerk 
had je in de Kerkstraat namelijk nog het kloosterkerkje 
van de paters Redemptoristen, in de volksmond “et 
Klustersche” genaamd. Dat lag tegenover schoenen-
zaak De Goede-Leenders, waar nu winkelcentrum 
Drieland is. 

Vooral de zondagsmis daar was populair bij de jongere 
garde, omdat die maar een klein half uurtje duurde 
(geen preek!).


Voor het meest westelijk gelegen gedeelte van de kom 
Vaals was het kloosterkerkje van de paters Camillianen 
aan de Heuvel een uitkomst, want ook daar kon je voor 
het vervullen van je zondagsplicht terecht. 


En voor de bewoners van de gehuchten Raren en Wolf-
haag deed daarvoor het Camillianenkerkje aan de Esch 
dienst.


Klooster Heuvel; overste pater Janssen Klooster Esch



Zowel de paters Redemptoristen als de Camillianen 
hadden zich in Vaals gevestigd ten gevolge van de 
“Kulturkampf” in Duitsland in de zeventiger jaren van 
de negentiende eeuw. Daarbij werden katholieke 
kloosters gesloten en de bewoners ervan, zowel paters 
als zusters, het land uit gezet.


HET ONDERWIJS

Om dezelfde reden vestigden enkele zusters van de 
Congregatie “Dienstmägde Christi” zich in Vaals, 
eveneens in de Kerkstraat, schuin tegenover de 
voormalige slagerij Habets. Daar gingen zij zich 
bezighouden met de verzorging van bejaarden. Ook 
begonnen zij er een kleuterschool.


Reeds jaren daarvoor had een Franse religieuze onder-
wijsorde “Les Dames Du Sacré Coeur” van een rijke 
Akense baron slot Bloemendal ten geschenke gekregen. 
Hij had dit van de erven Von Clermont gekocht. De 
bedoeling daarvan was, dat er een internaat zou 
worden gevestigd, waar hij dan ook zijn beide  dochters 
kon onderbrengen, die reeds eerder bij de orde waren 
ingetreden. Dat gebeurde, en het internaat groeide 
gestaag uit tot een kostschool, waar meisjes “van 
goeden huize” hun middelbare schoolopleiding kregen. 
In latere tijd werd die onderwijsactiviteit uitgebreid met 
een lagere school en een MULO, uiteraard alleen voor 
meisjes. 


Want dat er aparte jongens- en meisjesscholen waren, 
zowel voor lagere school als voor MULO, was voor de 
Kerk een uitgemaakte zaak, evenals het feit, dat 
jongens en meisjes vooraan in de kerk van elkaar 
gescheiden zaten.




Voor de jongens was er de R.K. jongensschool St. 
Aloysius aan de Lindenstraat, in het gebouw dat 
tegenwoordig bekend staat als de “Auw Sjoeël”. En de 
katholieke MULO voor jongens was gevestigd aan de 
Kerkstraat, in het oude raadhuis tegenover de pastorie.




DE ZIELENHERDERS 


In de periode die ik beschrijf 
was de pastoor van de St. 
Paulusparochie Eugène 
Prickaerts. Hij woonde in de 
pastorie direct naast de kerk, 
aan de zuidkant. In het aan-
grenzende dubbelhuis woonden 
de kapelaans Smeets en 
Wermeling. De derde kapelaan, 
Rothkrans, woonde pal naast 
de kerk in de Lindenstraat.


Na de Duitse inval in 1940 
verzetten deze geestelijken zich 
tegen sommige maatregelen 
van de bezetter, waardoor zij 
ofwel tijdelijk opgesloten wer-
den, zoals pastoor Prickaerts  
en kapelaan Smeets, ofwel 
gedurende de hele bezettingstijd geïnterneerd werden, 
zoals kapelaan Rothkrans, die ruim drie jaar in het 
concentratiekamp Dachau opgesloten zat. 

Kapelaan Wermeling, actief in de illegaliteit, verstopte 
zich na een waarschuwing in de kerktoren, wist na een 
paar dagen Vaals te verlaten en dook onder in Roer-
mond, later in Friesland.


Pastoor Prickaerts 



Als plaatsvervangers benoemde het bisdom tijdelijk de 
Vaalser missionaris pater Jungbluth, die op verlof was 
in Vaals en door het uitbreken van de oorlog verhinderd 
was naar zijn standplaats in Brits-Indië terug te keren. 
En verder de kapelaans Robroek en Van der Heijden. 
Gelukkig kwam het vaste team geestelijken heelhuids 
uit de oorlog terug.


Na de oorlog kon het bisdom eindelijk weer orde op 
zaken stellen en werden her en der priesters over-
geplaatst. Zo ook in Vaals. Kapelaan Wermeling werd 
tot pastoor van Holset benoemd, en ook de kapelaans 
Smeets en Rothkrans kregen een nieuwe werkkring.


En in de loop van de tijd kregen ook de kapelaans 
Robroek en Van der Heijden een nieuwe standplaats. In 
hun plaats kwamen de kapelaans Peters en Hulsmans. 
En toen kapelaan Peters begin jaren vijftig tot bouw-
pastoor van de nieuw te vormen parochie St. Jozef 
benoemd werd, en die parochie na een aantal jaren ook 
gestalte kreeg, nam kapelaan Albert zijn plaats in. 

De kapelaans kwamen en gingen; de pastoor bleef…


DE  VERWEVENHEID VAN KERK EN SAMENLEVING


Hoe sterk de Kerk in het katholieke zuiden alle gele-
dingen van de maatschappij doordrongen had is haast 
onvoorstelbaar in deze tijd van individualisering en 
mondige burgers, die gewend zijn een eigen mening te 
hebben en die ook te uiten. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, of het was met een katholiek sausje over-
goten; en met zo’n grote vanzelfsprekendheid, dat 
nauwelijks iemand er aanstoot aan nam.




Dat gold op de eerste plaats voor alle verenigingen, die 
op een of andere manier een verbinding met de Kerk 
hadden. Zangkoren, muziekgezelschappen, de schut-
terij, Erewacht, armenbesturen zoals de Vincentius- en 
de Elisabethvereniging, die dan ook alle een Heilige in 
hun naamgeving voerden. 


Daarnaast een hele rits van verenigingen, die ofwel het 
predicaat R.K. voor hun naam hadden, ofwel anderszins 
met de Kerk verbonden waren. Om er enkele te noe-
men: voor de mannen waren er de Katholieke Arbeiders 
Bond en de Katholieke Mijnwerkers Bond; voor de 
vrouwen de Katholieke Arbeiders Vrouwen Bond en de 
Katholieke Jonge Vrouwen. 


En om vooral niemand over te slaan waren er natuurlijk 
ook nog de Maria-congregaties, zowel voor mannen, 
vrouwen, jongens en meisjes. Onder leiding van een 
van de zielenherders kwamen die maandelijks bijeen 
voor gebed, een preek en de zegen op het eind. 


Ten slotte waren er dan ook nog wat clubjes met een 
speciaal doel, zoals het Maria Legioen, de Missie-
vereniging, de Lourdes Bedevaart Vereniging, de 
Studentenclub St. Michael, enzovoorts, enzovoorts. Er 
werd werkelijk geen enkele categorie overgeslagen.


Al deze verenigingen hadden in het bestuur een geeste-
lijk adviseur: een van de kapelaans, bij uitzondering 
zelfs de pastoor. En deze adviseur had, als het erop aan 
kwam, het recht van veto. En je kon het je als lid van 
die vereniging niet permitteren tegen hem in te gaan, 
want dan werd je door de rest van het gezelschap met 
de nek aangekeken of zelfs buitengesloten. 




Ingezetenen die van de bemoeienis van de Kerk in een 
vereniging niet gediend waren, richtten een neutrale 
vereniging op. Zo had je de R.K. sportvereniging VTV, 
met een afdeling voetbal, turnen en tafeltennis. De 
neutrale tegenhanger van de voetbalsectie was Wit-
Groen, van de turnafdeling waren er zelfs twee neutrale 
clubs, namelijk ATSV en TVV.


DE KERK IN HET DAGELIJKS LEVEN


Om hier een idee van te krijgen zullen we de dagelijkse 
activiteiten van de Kerk eens onder de loep nemen; 
activiteiten waaraan de beminde gelovigen geacht 
werden zoveel mogelijk deel te nemen.


DE ZONDAGSPLICHT

Een van de voornaamste items was natuurlijk het dage-
lijkse misoffer. Vanaf half zeven ‘s ochtends werden 
zowel op zondag als door de week als regel drie tot vier 
missen opgedragen, telkens door een andere celebrant. 

Daarbij was de laatste mis op zondag een plechtige 
gezongen hoogmis, soms met drie Heren, zoals dat zo 
mooi heette, en met medewerking van het kerkelijk 
zangkoor.


En die zondagsmis, compleet met preek vanaf de kan-
sel, was voor elke gelovige vanaf zeven jaar verplicht; 
op straffe van doodzonde. Dat hield in, dat als je die 
zondagsmis zonder geldige reden had verzuimd je bij 
overlijden rechtstreeks naar de hel ging; tenzij je die 
overtreding eerst gebiecht had natuurlijk. 




Het misoffer werd door de celebrant opgedragen op het 
Hoogaltaar, met de rug naar het kerkvolk gekeerd, en 
van A tot Z in het Latijn. Eerst na bijna 20 eeuwen, 
toen de ontkerkelijking langzaam maar zeker doorzette, 
begon het tot de Kerkleiding door te dringen dat de 
beminde gelovigen, afgezien van de zondagse preek, 
het rondgaan van de collecteschaal (als regel twee 
keer) en de Communie-uitreiking, er in feite voor spek 
en bonen bijzaten. 




Al gauw werden toen de bakens verzet, dat wil zeggen: 
er werd een offertafel dichter bij het kerkvolk geplaatst, 
de priester stond nu met het gezicht naar de mensen 
gekeerd en het misoffer werd voortaan in de landstaal 
opgedragen.


HET LOF

Op zondag was er ook het plechtige lof om drie uur ’s 
middags. Dat bestond uit ofwel de Rozenkrans bidden, 
of een preek gevolgd door gezang, en afsluitend de 
zegen met het Allerheiligste. Met name de kinderen 
werden er naar toe gestuurd (zodat hun ouders ein-
delijk eens tijd hadden om hun huwelijksplichten te 
vervullen, zoals boze tongen beweerden!).


Voor ons jongens werd dat lof echter vaker verruild 
voor een kijkje bij de voetbalwedstrijd van VTV of Wit-
Groen, die als regel op zondagmiddag speelden. Eentje 
van ons was dan bij toerbeurt de klos, want die moest 
naar het lof, om ons later te vertellen wat daar aan de 
orde was geweest, zodat we bij thuiskomst gedekt 
waren bij lastige vragen.


MISSIEWEEK

Om de paar jaar werd er een missieweek gehouden in 
de parochie. Dat hield in, dat enkele paters, die ge-
specialiseerd waren op dat gebied, een week lang 
kwamen preken, met het doel de eventueel verflauwde 
aandacht van de parochianen voor hun geestelijk leven 
en hun zielenheil nieuw leven in te blazen. 


Deze paters waren meesters in hun vak. In dagelijkse 
avondsessies schilderden zij in hun preken van soms 
wel drie kwartier zowel de geneugten van het hemels 
paradijs als de kwellingen en de horror van de hel. 




Ze omschreven dat zo plastisch en gedetailleerd, alsof 
ze er zelf bij geweest waren. En joegen daarmee de 
beminde gelovigen zodanig de stuipen op het lijf, dat zij 
weer een tijdlang in het gareel liepen.


MARIAMAAND EN ROZENKRANSMAAND

Mei is in de Katholieke 
Kerk de Mariamaand, 
en oktober de Rozen-
kransmaand. In beide 
maanden werd elke 
avond tijdens het lof 
van zeven uur het 
rozenkransgebed 
gebeden. En als je niet 
naar dat lof ging moest 
je er bij ons thuis aan 
geloven. Op je knieën 
vóór een stoel in de 
huiskamer met het hele 
gezin; twintig lange 
minuten!


DE KERKKLOKKEN

Om de beminde gelovigen te herinneren aan hun plicht 
werd er tien minuten vóór elke godsdienstoefening, 
hetzij misoffer, lof of rozenkrans, één van de drie klok-
ken in de grote toren enkele minuten geluid. 

Op de grote feestdagen gebeurde dat vóór de plechtige 
hoogmis met de drie klokken tegelijk, evenals bij an-
dere grote plechtigheden en manifestaties, zoals het 
uittrekken van de Sacramentsprocessies bijvoorbeeld.


Als een parochiaan gestorven was werd er ook een  
klok geluid. 




Vervolgens werd er met een rouwbrief op de kerkdeur 
aangegeven wie er was overleden en wanneer de 
rouwdienst zou plaatsvinden. En als na deze dienst de 
begrafenisstoet vanaf de kerk richting kerkhof trok (het 
begrip “crematie“ was nog onbekend!) werd er weer 
geluid.


In de kleine toren hing dan nog het Angelusklokje: een 
vrij hooggestemd klokje, dat om zes uur ‘s ochtends, 
twaalf uur ‘s middags en zes uur ‘s avonds telkens en-
kele malen klepte en vervolgens twee minuten luidde. 
Hiermee werden de mensen uitgenodigd het gebed “De 
Engel des Heren” (Angelus Domini) te bidden.


En verder sloeg de kerkklok natuurlijk om het kwartier 
om de tijd aan te geven. Dit eeuwenoude gebruik stamt 
nog uit de tijd, dat niet iedereen een klok in huis of een 
horloge had. Die tijdsaanduiding was zowel simpel als 
effectief: kwart over: één slag; half uur: twee slagen; 
kwart vóór: drie slagen, en het volle uur: vier slagen, 
gevolgd door evenveel slagen als het volle uur aangaf, 
maar nu door een andere, lager gestemde klok.


Tijdens de oorlog hebben de klokken een paar jaar 
gezwegen. In februari 1943 werden ze namelijk door de 
bezetter geroofd en omgesmolten, op het Angelusklokje 
na, dat gespaard bleef. Om toch niet helemaal van 
“klokgelui” verstoken te zijn, liet het kerkbestuur dit 
van te voren nog gauw op een grammofoonplaat zet-
ten, die voortaan via een geluidsinstallatie en sterke 
luidsprekers in de toren op de daarvoor in aanmerking 
komende tijdstippen afgespeeld werd. 

Na de oorlog liet het kerkbestuur nieuwe klokken gie-
ten, die dan ook al spoedig daarna geplaatst werden.




GODSDIENSTLESSEN

Wekelijkse godsdienstlessen op school door een van de 
kapelaans stond als verplicht vak op het lesrooster. Op 
het rapport stond het vak “Godsdienstkennis” dan ook 
bovenaan, boven taal, rekenen en schrijven. En ook het 
item “kerkbezoek“ werd op het rapport vermeld. Elke 
maandag werd geturfd wie er wel en wie er niet naar de 
kerk geweest was. 


Van seksuele voorlichting daarentegen, thuis of op 
school, was geen sprake, onder het motto: als je er niet 
over praat bestaat het niet. Je ging dan ook zo groen 
als gras de puberteit in om later, tijdens verkering en 
huwelijk, vaak door schade en schande wijs te worden. 


En als er al boeken met seksuele voorlichting beston-
den, dan stonden die vast en zeker op de “index”: een 
lijst van voor katholieken verboden boeken, op straffe 
van zonde. Want stel je voor dat je door het lezen van 
door de Kerk verboden boeken op verkeerde gedachten 
zou kunnen komen. Je moet er niet aan denken!


Bij boeken die met instemming van de kerkelijke over-
heid werden uitgegeven, meestal van godsdienstige 
aard, stond op het voorblad dan ook steevast de tekst 
“Imprimatur” (het mag gedrukt worden), “Evulgetur” 
(het mag uitgegeven worden) en/of “Nihil obstat” (niets 
staat verspreiding in de weg).


DE SACRAMENTEN

De Katholieke Kerk kent zeven Sacramenten. Ik wil 
stilstaan bij die Sacramenten die ik zelf tot nu toe 
bewust ontvangen heb.




1 De Communie.

Al vanaf de lagere school had de Kerk een stevige grip 
op het dagelijks leven. Dat begon in de eerste klas 
(tegenwoordig groep drie), op zes-zevenjarige leeftijd, 
met de klassikale voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie. Als katholiek kind kon je je daaraan niet 
onttrekken, want dan was je voor de rest van je 
schooltijd een outcast.

Trouwens, je piekerde er niet over, want de Eerste 
Heilige Communie was reden tot een feest van jewelste. 
Zelf herinner ik me nog veel details, want het heeft 
destijds grote indruk op me gemaakt.


Om te beginnen werd 
je van top tot teen in 
het nieuw gestoken. 
Dat gebeurde als regel 
bij kledingmagazijn 
Sinn in Aken, dat 
gespecialiseerd was in 
communiekleding. 
Pakje, kousen, 
schoenen, zelfs een 
baret kwam er aan te 
pas. 


Traditioneel was Pinksterzondag in Vaals de dag van de 
Eerste Heilige Communie. Vóór aanvang van de plech-
tige mis werden de communicantjes feestelijk van het 
schoolplein van de katholieke jongensschool aan de 
Lindenstraat naar de kerk begeleid: de jongens in 
nieuwe pakjes, de meisjes in witte communiejurkjes, 
meestal met een wit kransje of sluiertje op het hoofd. 




De feeststoet bestond uit misdienaars, de harmonie en 
de communicantjes, begeleid door de schutterij; ver-
volgens de priesters, en tenslotte de ouders van de 
feestelingen. 


En na de plechtigheid in de kerk barstte thuis het feest 
los. We hadden zeker wel dertig gasten: ooms en 
tantes, en goede vrienden van mijn ouders. En aan 
cadeautjes geen gebrek! 

Uiteraard waren het allemaal “nuttige” cadeaus: twee 
potten met witte hortensia’s, een gipsen figuurtje, 
voorstellende Jezus die de communie uitreikt aan een 
communicantje, twee (gelukkig verschillende!) in-
gelijste prenten met dezelfde voorstelling als boven, 
een kerkboek, een rozenkrans, twee schoolétuis met 
potloden en pennen; kortom: cadeaus waarmee een 
zevenjarige vooruit kon! En het feest duurde tot diep in 
de nacht…


2 De Biecht. 

Om vooral niet in je godsdienstbeleving te verslappen 
was er elke maand op school de klassikale biecht. Per 
klas ging je naar de kerk om de een na de ander de 
biechtstoel in te gaan om daar je zonden van de 
afgelopen maand te belijden.


Als kind piekerde je je suf om genoeg zonden bijeen te 
scharrelen, want je kon het natuurlijk niet maken om 
er, eenmaal binnen, met lege handen te staan. Dus 
bleef het meestal beperkt tot: thuis stiekem een koekje 
uit het koektrommeltje gejat; gesnoept in de vastentijd, 
enz., enz. Je was telkens weer opgelucht, als je met 
een penitentie van drie Onze Vaders en drie Wees-
gegroetjes naar buiten kon.




3 Het Vormsel.

Om de paar jaar kwam de Bisschop naar de parochie 
om aan de schoolkinderen het Sacrament van het 
Vormsel toe te dienen. En voordat je de lagere school 
verliet, zo rond je twaalfde jaar, was er nog de plechtige 
Hernieuwing van de Doopbeloften, zodat je, hierdoor 
gesterkt, de puberteit en later het volle leven als een 
goede katholiek tegemoet kon gaan.


4 Het Huwelijk.

Trouwen ging niet zo maar. Eerst moest het aanstaande 
bruidspaar op gesprek bij een van de parochieherders, 
om vast te stellen of ze “trouw-waardig” waren. De 
essentie van het huwelijk werd daar uit de doeken 
gedaan. 

Dat kwam er op neer dat de man het hoofd van het 
gezin was, de vrouw onderdanig moest zijn aan haar  
man, en dat de diepere zin van het huwelijk het krijgen 
van kinderen was. 


Was je later eenmaal getrouwd, dan zorgde het jaar-
lijkse huisbezoek door een van de zielenherders er wel 
voor, dat je netjes in het gareel bleef. En indachtig de 
woorden van de Heer: “Gaat heen en vermenigvuldigt 
u”, werd daarbij dan ook vaak de vraag gesteld, wan-
neer het echtpaar het volgende kindje verwachtte. 
Katholieken kunnen er niet genoeg zijn!


Nu kun je bij zo’n vraag de wenkbrauwen fronsen, maar 
waarschijnlijk heb ik zelf mijn bestaan aan die vraag te 
danken, als tiende van elf kinderen uit een goed 
katholiek gezin.




INVLOED VAN DE KERK OP DE MAATSCHAPPIJ

Het is niet moeilijk voor te stellen, dat de Kerk met al 
deze gedragsregels en maatregelen een stevige greep 
op het kerkvolk hield. Maar niet alleen de beminde 
gelovigen, ook ondernemers en ondernemingen pasten 
zich vaak aan de regels van de Kerk aan. Je kunt je 
nauwelijks een sector van de maatschappij bedenken, 
waarin zij niet, direct of indirect, haar invloed uit-
oefende. Met een tweetal voorbeelden wil ik dit 
verduidelijken.


In ons katholieke zuiden was gemengd zwemmen 
natuurlijk verboden. Dat hield dus in, dat als je in de 
zomer op een snikhete dag met je talrijke gezin wat 
verkoeling wilde zoeken in het zwembad, je voor een 
moeilijke keus stond. In Vaals was toen nog geen 
zwembad.


In zwembad Ehrenstein in Kerkrade was het ene dag-
deel voor mannen en jongens; het andere dagdeel voor 
vrouwen en meisjes bestemd. Dus dan kon vader bij-
voorbeeld ‘s morgens met de jongens en moeder 

‘s middags met de meisjes erheen.


In zwembad Terworm in Heerlen was het al beter 
geregeld. Daar was de ligweide met een schutting en 
het bad door middel van een hekwerk in tweeën 
gedeeld. Dus pa met de jongens aan de ene kant en ma 
met de meisjes aan de andere kant. Maar het was nu 
wel: samen uit, samen thuis!




In Valkenburg was het weer wat luxueuzer, want daar 
had je zelfs twee aparte baden, gescheiden door de

(ook strikt gescheiden!) badhokjes. Maar dus wel met 
dezelfde restricties als Terworm. 


De Vaalsenaar echter was niet voor één gat te vangen. 
Vóór de oorlog en ook daarna, toen de grens met 
Duitsland weer open was, ging die naar zwembad

Hangeweiher bij Aken, nauwelijks vijf kilometer van 
Vaals, of één van de talrijke andere baden in Aken.


Een andere mogelijkheid was het prachtige zwembad in 
het Belgische Eupen. Want evenals in Aken woonden 
ook daar andere katholieken, die nog nooit van ge-
scheiden zwemmen hadden gehoord, maar natuurlijk 
ook verstoken waren van de geneugten van het Rijke 
Roomse Leven in zuidelijk Nederland!


Een laatste voorbeeld:

Wat dacht je dat er op het emaillen bordje boven de 
voorruit van de LTM-bus van Vaals naar Maastricht en 
Heerlen stond, evenals trouwens in elke bus in het 
katholieke zuiden? Nee, niet: “Verboden te roken”, 
maar de slogan: “Meisje, zorg dat men je blijft 
respecteren!”




RITUELEN EN PLECHTIGHEDEN DOOR HET JAAR


Onze jaartelling is gebaseerd op het christelijke geloof. 
Immers als men zegt: we leven in het jaar 2023, dan 
betekent dat niets anders dan: 2023 jaar na Christus’ 
geboorte. Zo ook waren praktisch alle feestdagen, 
verspreid door het jaar, christelijke feestdagen, zoals 
Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Maar ook Hemelvaarts-
dag, Sacramentsdag, Maria-Ten-Hemel-Opneming en 
Allerheiligen waren vrije dagen, uiteraard met verplicht 
misbezoek. 


Daarnaast waren er dan nog de minder bekende feest-
dagen van bepaalde Heiligen, die voor speciale doelein-
den aangeroepen werden, soms met specifieke rituelen. 


Een voorbeeld daarvan is Sint Blasius. Deze heilige 
werd aangeroepen als men keelpijn had. Op zijn feest-
dag, 3 februari, kwamen na elke mis de gelovigen naar 
voren, waar dan ieder afzonderlijk de Blasiuszegen 
kreeg. 

Daartoe hield de priester twee lange dunne kaarsen, 
kruiselings tussen wijs- en middelvinger geklemd, 
tegen de keel van elke gelovige, prevelde een aanroep 
aan de Heilige in het Latijn, gevolgd door de zegen. En 
daardoor hoopte men weer voor een jaar lang gevrij-
waard te zijn van keelaandoeningen.


Een andere Heilige, die vaak aangeroepen werd, als  
een gebruiksvoorwerp zoekgeraakt was, was Sint 
Antonius, patroon voor verloren zaken, feestdag 13 
juni. 




Als je bijvoorbeeld je beurs kwijt was, dan hoefde je 
alleen maar het versje: “Sint Antonius, beste vrind, 
zorg dat ik mijn beurs weer vind” op te zeggen, en dan 
kwam die beurs heus weer terecht (of niet, natuurlijk!).


Sint Hubertus, feestdag 3 november, stond bekend als 
beschermer tegen hondsdolheid en patroon van de 
jagers, die dan ook op die dag het misoffer bijwoonden, 
waarna zij met hun honden samen op het kerkplein 
gezegend werden.


HET KERKELIJK JAAR 


Het kerkelijk of liturgisch jaar is een periode die niet 
gelijk loopt met het kalenderjaar. Het begint op de 
eerste zondag van de Advent, eind november of begin 
december.


KERSTMIS

De vier Adventsweken gaan vooraf aan het Hoogfeest 
van Kerstmis. Voor menig “cultuurkatholiek” was dit de 
enige keer van het jaar, dat hij naar de mis ging. Niet 
zozeer vanwege het religieuze gebeuren, maar meer 
om de nostalgische sfeer eromheen, zoals de Duitse 
kerstliederen, vaak gezongen door het zangkoor, de 
kerststal met haast levensgrote figuren, de kerstbomen 
en het lichtjesfestijn. En als het dan ook nog sneeuwde 
of gesneeuwd had klopte het plaatje helemaal.

 

Een mooi gebruik in de kerstnacht was het rondtrekken 
van een groepje koperblazers van de harmonie, die op 
verschillende straathoeken kerstliederen speelden, 
waarvoor de mensen vaak hun huis uit kwamen.




De nachtmis om middernacht was een plechtig ge-
beuren in een stampvolle kerk, met het kerstverhaal, 
de mooie Duitse liederen die iedereen meezong, en het 
gevoel van verbondenheid bij de kerkgangers, die

elkaar bij het verlaten van de kerk dan ook een Zalig 
Kerstfeest wensten.


Kerstmis was de enige dag in het jaar dat er drie 
missen achtereen gelezen werden, waaraan je geacht 
werd deel te nemen: de plechtige nachtmis met drie 
Heren, koorzang en preek, gevolgd door de eenvoudige 
en kortere dageraadsmis en dagmis.


Het was wel een lange zit, en niet alleen voor de ge-
lovigen die een vaste zitplaats, compleet met naam-
plaatje, op jaarbasis gehuurd hadden. Want afgezien 
van nog wat losse zitplaatsen achter in het middenschip 
en de bidstoelen en zitplaatsen in de zijbeuken moest 
de rest van het kerkvolk staan, en dat ruim anderhalf 
uur lang.


Geen wonder dus, dat velen het na de nachtmis voor 
gezien hielden, en ook het plechtig kerstlof in de na-
middag maar lieten schieten, want ook de tweede 
kerstdag was weer een feestdag met verplicht 
misbezoek.


Twee weken later, op 6 januari, was het feest van Drie-
koningen; destijds nog een (vrije) feestdag. Voor de 
jeugd was het de laatste dag van de kerstvakantie.


DE VASTENTIJD

Naast de bekende Tien Geboden van God had je de Vijf 
Geboden van de Heilige Kerk. En een daarvan luidde:




”Gij zult op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken, en 
op vastendagen vasten”. De onthoudingsdagen waren 
alle vrijdagen van het jaar, plus Aswoensdag; de 
vastendagen alle dagen vanaf Aswoensdag tot Pasen, 
behalve de zondagen. 

In tegenstelling tot het vasten tijdens de Ramadan bij 
de Islam hield vasten in de Katholieke Kerk in, dat je 
geen volle maaltijden gebruikte, maar zowat twee-
derde van normaal.


Op Aswoensdag begon dus de 40-daagse vastentijd. Na 
elke mis kwamen de gelovigen naar voren, waar de 
priester hen dan met zijn duim een askruisje op het 
voorhoofd tekende, waarbij hij in het Latijn de woorden 
sprak: “Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult 
wederkeren”. De as, die hij gebruikte, was afkomstig 
van verbrande palmtakjes van het vorige jaar.


Op de zondagen in de vastentijd werden de vasten-
preken gehouden, waarin het lijden van Jezus breed 
uitgemeten werd. Een team van enkele paters werd 
aangetrokken om bij toerbeurt die preken op zondag-
namiddag om 5 uur voor een stampvolle kerk te 
houden. Het waren meestal paters Redemptoristen, 
omdat die de gave hadden de gruwelen van geseling, 
lijdensweg en kruisdood zo gedetailleerd weer te geven, 
dat de gelovigen na afloop zwaar onder de indruk huis-
waarts gingen.


DE GOEDE WEEK

Op Palmzondag begon de Goede Week, waarin het 
Laatste Avondmaal en het Lijden en Sterven van Jezus 
Christus aan het Kruis herdacht werd. 




Palmzondag zelf herinnerde aan de intocht van Jezus in 
Jeruzalem, waar hij door een menigte met zwaaiende 
palmtakken werd begroet. 


Na de mis werd vooraan in de kerk een grote mand met 
gewijde buxustakjes, de zogenaamde palmtakjes, ge-
plaatst en uitgedeeld aan de gelovigen. De bedoeling 
was, dat zij die thuis aan het kruisbeeld bevestigden, 
dat in elke katholieke huiskamer hing, meestal boven 
de deur. 


Ook werd er soms een takje achter het wijwaterbakje 
geklemd. Dit hing als regel op ooghoogte aan de wand, 
vlak naast de deur. En in veel gezinnen ook op de 
slaapkamers.  


De boeren hingen zo’n palmtakje vaak in de stal, om 
zodoende hun dieren van veeziekten te vrijwaren. 




Het wijwaterbakje werd dagelijks gebruikt bij het 
verlaten van het huis, evenals later weer bij de 
thuiskomst. De vingers van de rechter hand werden 
dan in het bakje gedoopt en vervolgens sloeg men een

kruis, terwijl men de woorden: “In de naam van de 
Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, amen!” uitsprak. 


Hetzelfde ritueel werd gevolgd bij het binnentreden en 
verlaten van de kerk, en ook voor en na het uitspreken 
van een gebed, bijvoorbeeld voor en na elke maaltijd.


Bij een zwaar onweer werden wijwaterbakje en buxus-
takje ter hand genomen om de verschillende vertrekken 
van het huis met wijwater te besprenkelen.Op die 
manier hoopte men voor blikseminslag gespaard te 
worden. 


Tijdens de avonddienst op Witte Donderdag, voordat de 
mis begon, trok de pastoor zijn kazuifel uit en bond een 
schort voor. Op het priesterkoor stonden aan weers-
zijden zes stoelen, waarop twaalf uitgekozen mannen 
plaatsnamen. Vervolgens begon de pastoor met een 
kan water, een teiltje en een handdoek de mannen één 
voor één de voeten te wassen, als herinnering aan de 
voetwassing van de twaalf apostelen door Jezus, vóór 
het Laatste Avondmaal.


Tijdens het “Eer aan den Vader… ” in de daarop volgen-
de avondmis werden de klokken geluid en het orgel 
gespeeld, waarna deze instrumenten tot op Paaszondag 
zwegen. Zelfs het belgerinkel tijdens het misoffer werd 
vervangen door het geklepper van een houten klepper.




Op Goede Vrijdag om drie uur werd in de kerk de 
Kruisweg gebeden. De priester trok daartoe langs de 14 
staties: grote schilderijen langs de zijwanden van de 
kerk, die de lijdensweg, kruisiging en begrafenis van de 
Heer weergaven. Bij elke statie gaf hij een korte uitleg 
van de betekenis ervan, gevolgd door een gebed.


PASEN

Op Paaszaterdag werd de Paaswake gehouden, waarin 
het wijwater werd gewijd en de Paaskaars werd ont-
stoken. De Paaskaars symboliseert het licht van 
Christus die volgens de christelijke traditie met zijn 
verrijzenis het duister, het kwaad heeft overwonnen. 


En bij de plechtige mis op Paaszondag, de herdenking 
van de Wederopstanding van Christus, werden voor het 
eerst na Witte Donderdag de klokken weer geluid. 

Voor de Kerk was Pasen de voornaamste feestdag van 
het jaar. En ook Tweede Paasdag was, evenals Tweede 
Pinksterdag en Tweede Kerstdag, een verplichte 
feestdag.


OVERIGE KERKELIJKE FEESTDAGEN

De drie volgende verplichte feestdagen waren Hemel-
vaartsdag, veertig dagen na Pasen, en anderhalve week 
later de beide Pinksterdagen, waarop de Nederdaling 
van de Heilige Geest op de Apostelen in de vorm van 
vurige tongen gevierd werd.


De maandag, dinsdag en woensdag vóór Hemelvaarts-
dag werden de Kruisdagen genoemd. Op deze drie 
dagen werden er bidprocessies gehouden door de 
velden rond de dorpskern, om een goede oogst van de 
gewassen af te smeken.




Sacramentsdag werd op de tweede donderdag na 
Pinksteren gevierd. In de kerk werd van ‘s morgens 
vroeg tot ‘s avonds laat de monstrans met het 
Allerheiligste op het hoofdaltaar uitgesteld, zodat de 
gelovigen de kans kregen om te komen bidden en 
daardoor aflaten te verdienen voor de arme zielen in 
het vagevuur.


Aansluitend aan Sacramentsdag trokken op twee 
achtereenvolgende zondagen de Sacramentsprocessies 
uit; eerst de kleine processie door de kom van Vaals, en 
de zondag erna de grote, door de velden buiten het 
dorp.


Hoe zag zo’n Sacramentsprocessie er uit?

Voorop liep een misdienaar met het processiekruis. 
Daarachter volgden de schoolkinderen en de vrouwen. 
Vervolgens de verenigingen, het zangkoor, dat van tijd 
tot tijd stichtelijke liederen zong, en de harmonie, die 
nu en dan een processiemars speelde.Dan volgde de 

schutterij, de communi-
cantjes, die bloemen 
strooiden en de misdie-
naars, die hun wierook-
vaten zwaaiden en hun 
bellen lieten rinkelen. 
Daarachter kwamen de 
priesters, die bij toer-
beurt het Allerheiligste 
droegen, dat in de 
monstrans onder de 
“hemel”, een soort 
baldakijn,vertoond werd.




Die hemel werd gedragen door zes jongemannen, later 
door leden van de Prinsengarde, en werd geflankeerd 
door de Erewacht: mannen in slipjas en met hoge hoed, 
die een soort hellebaarden met rood-witte vlaggetjes 
droegen. 


Daarachter volgde het kerk- en gemeentebestuur met 
brandende lantaarns; de mannen van Vaals sloten het 
geheel.

En al lopende werd door elk van de genoemde partijen 
hardop de rozenkrans gebeden. 


Aan weerszijden van de route stonden paaltjes met 
geel-witte vlaggetjes (de pauselijke kleuren), en in de 
bebouwde kom hadden de bewoners midden op de weg 
een kunstig tapijt van gekleurd zand en bloemen ge-
legd, terwijl aan veel huizen de vlaggen wapperden.


De kleine processie ging via Kerkstraat, Tentstraat, 
Bosstraat, Von Clermontplein, Koperstraat, Lindenstraat 
en weer Kerkstraat terug naar de kerk. Onderweg 
waren er vier rustaltaren, waar telkens de zegen met 
het Allerheiligste werd gegeven.


De route van de grote processie was enkele kilometers 
lang en ging van de Kerkstraat via de Tentstraat en de 
Linderweg naar kruispunt de Linde, vervolgens de 
Schuttebergsweg af en dan rechtsaf tot aan klooster de 
Esch. Daar bereikte de stoet via het hek naast het 
kerkje de verbindingsweg, die de Camillianenkloosters 
van de Esch en de Heuvel met elkaar verbond. 




Die weg liep door het voormalige Camilluspark, met zijn 
weilanden, boomgaarden en drie vijvers, om bij kloos-
ter de Heuvel op de Vaalserhaagweg uit te komen. 

Via Bloemendalstraat, klooster Bloemendal, Schwats

Jris en Maastrichterlaan bereikte men de Kerkstraat, 
waar de stoet dan weer kerkwaarts ging.


Het eerste rustaltaar was bij het begin van de Linder-
weg, vóór het hek van de algemene begraafplaats 
aldaar. Het volgende was onder de grote lindeboom aan 
het eind van de Linderweg. Het derde onder de reus-
achtige beuk vlak achter het ingangshek van klooster 
de Esch, terwijl het laatste vóór de dubbele trap van 
klooster Bloemendal was. 


Aangekomen bij een 
rustaltaar zette de 
priester de 
monstrans met het 
Allerheiligste op de 
daarvoor bestemde 
verhoging. Dan zong 
het zangkoor een 
toepasselijk lied en 
vervolgens werd de 
zegen gegeven met 
het Allerheiligste, 
terwijl de schutterij 
saluutschoten 
afvuurde. Daarna 
trok de stoet weer 
verder.




Speciaal bij klooster Bloemendal was de erehaag, die 
door de pensionaires in hun schooluniform gevormd 
werd. Na de zegen aldaar trokken zij met de laatste 
etappe mee naar de parochiekerk, waar na het massaal 
zingen van een sacramentslied nog één keer de zegen 
werd gegeven.

Daarna was de plechtigheid afgelopen, en ging het 
kerkelijk festijn naadloos over in de profane tegen-
hanger: de jaarlijkse kermis.


Na de Sacramentsprocessies was het tot Allerheiligen 
op 1 november rustig op het gebied van kerkelijke 
plechtigheden, op de bidprocessie naar de Lourdesgrot 
in het Vaalser bos na. Die vond plaats op 15 augustus, 
feest van Maria Ten Hemelopneming.


Het plechtige lof op Allerheiligen, 1 november, was 
tweeledig. In het eerste deel werd de litanie van alle 
heiligen gezongen. Dat hield in dat de celebrant de 
naam van elke heilige in de litanie voorzong, terwijl het 
kerkvolk dan als antwoord “Ora pro nobis“, bid voor 
ons, zong. 

De naam “Litanie van alle heiligen” is wat overdreven 
(heiligen zijn er duizenden!): de litanie omvat een 
selectie van slechts honderd heiligen.


In het aansluitende Allerzielenlof werden de over-
ledenen herdacht, waarna een bidprocessie naar de 
katholieke begraafplaats aan de Seffenterstraat volgde. 
Na een gezamenlijk gebed trok de celebrant dan langs 
de vaak met bloemen en brandende lantaarntjes 
versierde graven, die hij zegende en met wijwater 
besprenkelde.




De dag daarna, Allerzielen, was de dag van de “totiës 
quotiës” aflaat: door in de kerk zes Onze Vaders, zes 
Weesgegroetjes en zes Eer-aan-de-Vader’s te bidden 
kon men een volle aflaat voor een van de arme zieltjes 
in het vagevuur verdienen. 

Het bijzondere was, dat men dit op die dag zo vaak 
herhalen kon als men wilde, mits men telkens even de 
kerk uitging. Terug in de kerk kon men dan het vol-
gende zieltje weer een ticket enkele reis naar het 
Paradijs bezorgen. 


Ook toen al waren er al “Gutmenschen”, die er niet 
genoeg van konden krijgen, en vaak tien keer en meer 
kerk-in, kerk-uit gingen, om zodoende evenzovele 
zieltjes richting Hemel te sturen. Als dat op die dag in 
de hele katholieke wereld zo gebeurde zal dat aan de 
Hemelpoort heel wat gedrang veroorzaakt hebben!


En het laatste feest van het kerkelijk jaar, het feest van 
Christus Koning, viel eind november, op de zondag vóór 
de eerste zondag van de Advent. 


NAWOORD


Na het lezen van bovenstaand relaas ontstaat makkelijk 
het beeld van een Katholieke Kerk die enigszins be-
tuttelend, bevoogdend, soms zelfs dwingend optrad 
tegenover de beminde gelovigen ( “Gij zult…“), om hen 
zodoende als makke schapen in het gareel te houden. 
De betiteling van “Herder” voor de parochiegeestelijk-
heid versterkt dit beeld alleen maar.




We moeten ons echter realiseren dat de Kerk de ge-
lovigen precies dat bood waar zij behoefte aan hadden: 
een stabiel stelsel van normen en waarden, dat met 
vaststaande procedures leidde tot een voorspelbare 
toekomst. Bovendien: je geloofsbeleving kreeg je van 
jongs af aan van je ouders mee, en dat gebeurde al 
generaties lang. Het zat zogezegd in je bloed; je vond 
het vanzelfsprekend en je had geen enkele reden om 
aan de zinvolheid ervan te twijfelen.


Dat laatste ligt nu anders. Naast het geloof heeft zich 
een rationele manier van denken ontwikkeld. Naast de 
Blasiuszegen zijn er nu antibiotica en paracetamol 
tegen keelontsteking. In plaats van wijwater met een 
palmtakje kan men ook kiezen voor een bliksemafleider. 
Respectvol met medemensen omgaan lukt prima 
zonder kennis van de Tien Geboden. De zondagsmis 
overslaan voelt niet meer als “met één been in de hel 
staan”. Kortom: het zondebesef is danig gedevalueerd.

En de vier biechtstoelen in de kerk zijn tot interieur-
objecten verworden; een herinnering aan een andere 
tijd.


Deze nieuwe kijk op de wereld kreeg voor velen een 
plaats naast de traditionele geloofsbeleving, voor 
anderen kwam zij in plaats daarvan.


Maar dat is de situatie vandaag. Mijn verhaal gaat over 
gisteren. Over het leven zoals wij het leidden, onder 
onvoorstelbaar andere omstandigheden dan nu. Stel je 
eens voor: een wereld zonder smartphone en zonder 
computer, zonder e-mail of WhatsApp, zonder internet 
of social media. Maar ook: geen auto, telefoon of TV 
voor de gewone man. 




Ouders die de crisisjaren nog in de kleren hadden 
zitten; gezinnen met kinderen die een wrede oorlog 
over zich heen hadden gekregen. 


Is het dan verwonderlijk, dat de mensen in hun strijd 
om het bestaan blij waren met een instantie die niet 
alleen hun armzalig leven bepaalde en begeleidde, 
maar er ook zin en richting aan gaf?


En in dit opzicht bood de Kerk (en biedt zij voor velen 
nog steeds) de onmisbare stabiliteit en zingeving van 
hun bestaan, met het vooruitzicht op een beter hier-
namaals en eeuwigdurende gelukzaligheid. 


Vaals, januari 2023.                                


Ger Leenders 
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