GER LEENDERS

OUDER WORDEN, OUD ZIJN




OUDER WORDEN, OUD ZIJN

OVERPEINZINGEN VAN EEN NEGENTIGJARIGE

PROLOOG

We willen allemaal ouder worden, maar willen we ook oud zijn? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden wil ik, als ervaringsdeskundige, een aantal
veranderingen, die er bij het ouder zijn optreden, onder de aandacht
brengen.

Laat ik beginnen met voorop te stellen dat ik in vele opzichten in een
bevoorrechte positie verkeer. Ik heb een rijk, afwisselend en avontuurlijk
leven gehad. En in deze laatste levensfase verkeer ik, afgezien van de
gebruikelijke kwaaltjes van de oudedag, zowel lichamelijk als geestelijk in
een voor mijn leeftijd goede gezondheid. Daarbij ben ik ook nog, dank zij een
goed pensioen, financieel onafhankelijk. Mijn wederhelft, met wie ik het
grootste deel van mijn leven lief en leed gedeeld heb, is nog steeds mijn
steun en toeverlaat. Al deze factoren zijn dan ook de reden, dat de meeste
van mijn leeftijdgenoten mijn overpeinzingen over dit onderwerp niet zullen
kunnen delen. De enige strekking van mijn epistel is dan ook om jongere
generaties een idee te geven van de verbazingwekkende veranderingen in
het leven van een hoogbejaarde; ontwikkelingen waarvan hijzelf nooit het
flauwste vermoeden heeft gehad.

HET LEVEN ACHTER DE GERANIUMS

Als je nog in het volle leven staat is de onvermijdelijke ouderdom, en zeer
zeker het daaropvolgende sterven, de ver-van-mijn-bed-show. Dat wil
zeggen je denkt er praktisch nooit aan; je leven wordt volkomen in beslag
genomen door de dingen van de dag. Je hebt er dan ook absoluut geen idee
van, dat de manier waarop je leeft, wel eens volkomen zou kunnen
veranderen. En dat de zaken in dat leven, die je nu doodgewoon en
onontbeerlijk vindt, ooit hun waarde totaal zouden kunnen verliezen. Van de
oudere en bejaarde medemensen die je pad kruisen neem je voetstoots aan,
dat ook zij aan de voor jou universele waarden vastzitten. En dat zij jouw
passies, interesses en inzichten met dezelfde intensiteit kunnen aanvoelen.
Niets is minder waar.

Toen ik in 1955, als 24-jarige onderwijzer, voor het eerst voor de klas stond,
was de gemiddelde leeftijd van een leraar statistisch 65 jaar en 11 maanden.



Als ik dan ook in de 70er of 80er jaren van de vorige eeuw sporadisch al
eens aan de verre toekomst dacht, dan was dat enkel de vraag, of ik ooit de
wisseling van het millennium zou halen. Ik zou dan 68 worden.

Momenteel ligt het jaar 2000 alweer 22 jaar terug! Maar in al die voorbije
jaren heb ik nooit stilgestaan bij de fundamentele veranderingen, die
sluipenderwijs je leven gaan bepalen.

En waaruit bestaan die veranderingen? Grosso modo kun je stellen, dat het
merendeel van de activiteiten, die vroeger essentieel waren in je dagelijks
leven, langzaam maar zeker hun belang verliezen en steeds minder in je
leven gaan betekenen. Dit verschijnsel is zo veelomvattend; te veel om op te
noemen. Daarom zal ik mij beperken tot de meest pregnante voorbeelden.

A. FYSIEKE VERANDERINGEN

Wellicht de meest bekende verandering ten gevolge van het ouder worden is
de vermindering van de seksuele activiteit, uiteindelijk gevolgd door de
complete uitval ervan. Aanvankelijk door vermindering van de fysieke
potentie, gevolgd door een afnemend libido. Daarvoor in de plaats echter
volgt er meestal een verdieping van de liefde voor de partner.

Ook de verdere fysieke beperkingen als gevolg van het ouder worden zijn
meestal wel bekend. Ze zijn niet zo ingrijpend als het vorige onderwerp,
omdat ze als regel door fysieke hulpmiddelen vervangen kunnen worden. Te
denken valt daarbij aan brillen of contactlenzen voor verminderd oogzicht,
jacketkronen of hele gebitten bij tanduitval, hoortoestellen bij gehoorverlies,
etc. De laatste tijd zijn er ook kunstheupen en kunstknieén bijgekomen ter
vervanging van haperende gewrichten. Inloopdouches, verhoogde bedden,
toiletverhogers en dergelijke verhogen het leefcomfort.

In deze categorie, hoewel minder manifest, behoren ook vermindering van
de spierkracht met het stijgen van de leeftijd, en daaruit voortvloeiend het
onzekerder lopen en het eerder vermoeid zijn, waardoor ook weer de
actieradius van een wandeling bijvoorbeeld geleidelijkaan vermindert. Die
toenemende onzekerheid bij het lopen resulteert in een grotere kans om te
vallen, waarbij bot- en heupbreuken vaak het gevolg zijn. Hulpmiddelen
hierbij zijn achtereenvolgens wandelstok en rollator. Als ook die middelen
niet meer helpen kom je ten slotte in een rolstoel terecht.

Daarmee samenhangend is het toenemende gebrek aan energie en
lichamelijke conditie, resulterend in een chronische moeheid. Zo prefereer ik
om ‘s morgens na het wakker worden, zelfs als ik voldoende nachtrust heb
gehad, nog een of meer uren in bed te blijven liggen, alvorens op te staan.
Na de lunch is een middagdutje haast onontbeerlijk; meestal na het
avondeten nog gevolgd door een avondslaapje.



Een praktisch onbekend, maar daarom in de dagelijkse gang van zaken niet
minder hinderlijk aspect, is de vermindering van spierkracht in je vingers.
Tot mijn stomme verbazing lukte het me op een gegeven moment niet meer
om het deksel van een jampot of de dop van een pak melk open te draaien.
Zelfs het draaien van een sleutel in het slot of het knippen van mijn nagels
lukte niet meer. Uitermate ergerlijk en hinderlijk.

B. PSYCHISCHE VERANDERINGEN

Deze categorie is over het algemeen minder opvallend voor de buitenwereld,
hoewel met name het verlies van het korte-termijn-geheugen (los van
dementie) bij de directe omgeving van betrokkene meestal wel bekend is.
Terwijl je je gebeurtenissen van zo’n 70-80 jaar geleden vaak nog haarscherp
voor de geest kunt halen, kun je je feiten van een-twee dagen, vaak zelfs
enkele minuten geleden niet meer herinneren.

Een grote verandering, waar ik totaal geen rekening mee gehouden had, was
het feit, dat de belangstelling voor hobby’s en andere belangrijke interesses
in het leven ongemerkt verminderde, om ten slotte praktisch totaal te
verdwijnen, zoals dat reeds eerder met het afnemen van het libido gebeurd
was. Met enkele persoonlijke voorbeelden wil ik dit duidelijk maken.

Als muziekliefhebber, met name van populair klassiek, opera en Zuid-
Amerikaanse muziek, heb ik in de loop der jaren een aanzienlijke collectie
van successievelijk langspeelplaten, muziekbanden, cassettebandjes en
CD’s verworven, waar ik dan ook regelmatig naar luisterde. Maar met het
klimmen van de jaren werd dat steeds minder, om ten slotte helemaal op te
houden.

Met mijn grote collectie literatuurboeken, naslagwerken en romans verging
het evenzo. Zelfs de boeken, die ik speciaal bewaard had om later nog eens
ter hand te nemen, werden niet meer bekeken. Daarbij kwam het feit, dat
met het ouder worden ook de letters van de boeken, evenals trouwens van
de kranten en tijdschriften, steeds kleiner leken te worden, en dus minder
makkelijk leesbaar.

En voor wat betreft die laatste categorie vond er een soortgelijke
ontwikkeling plaats: in de loop der jaren verdween het ene abonnement na
het andere; eerst de vak- en hobbytijdschriften, vervolgens het landelijk
dagblad en de Elsevier, tot ten slotte de regionale krant, die nu alleen nog
digitaal is overgebleven.

Voordien was ik een allesverslinder; wilde van haast alle onderwerpen het
naadje van de kous weten. Maar van lieverlede werd ik kieskeuriger en las ik
enkel nog die artikelen, die er voor mij nog toe deden, en dat werden er
steeds minder.



Hetzelfde gebeurde met televisie kijken. Vroeger was dat als regel een
avondvullend programma, maar dat verminderde continu in de loop van de
tijd. Aanvankelijk werd dat vervangen door het bekijken van oude, zelf
opgenomen en gedigitaliseerde super-8 films uit het verleden, gevolgd door
nieuw aangeschafte kwaliteitsfilms op DVD. Tot ook dat ten slotte een
langzame dood stierf. Een en ander werd natuurlijk ook in de hand gewerkt
door het feit, dat de aandachtsboog steeds korter werd, zodat ik na een half
uurtje al het kijken moe was.

Het wordt onderhand eentonig, maar met mijn hobby’s liep het ook al niet
anders. Neem eens sportvliegen. Eindelijk had ik op latere leeftijd mijn
jeugddroom kunnen verwezenlijken en mijn internationaal brevet van
sportvlieger gehaald. Daarna met veel plezier 25 jaar lang in clubverband als
ook individueel over de hele wereld in een ter plaatse gehuurde Cessna
rondgevlogen. Het was mijn lust en mijn leven. Op mijn 80ste ben ik ermee
gestopt. En inmiddels zou ik er niet meer over piekeren om nog ooit in zo’n
oncomfortabele kist te gaan zitten. Het is definitief over.

En dan het thema reizen. Tot enkele jaren geleden bestond dat uit zeker eens
per jaar een intercontinentale reis, en dan nog een a twee keer jaarlijks een
kortere trip binnen Europa. De ongemakken van het reizen nam ik voor lief,
tot, met het klimmen van de jaren, de drang om nieuwe horizonten te
ontdekken het langzaam maar zeker moest afleggen tegen de groeiende
weerzin van de reisongemakken.

Van lieverlede begonnen ook allerlei sociale activiteiten, zoals theater- en
concertbezoek, uit eten gaan of een terrasje pikken, afspraken met
oppervlakkige vrienden en kennissen en dergelijke hun glans te verliezen en
werden hoe langer hoe meer afgebouwd. Was het eerst ‘the sky is the limit’;
later begon je leefwereld geleidelijk te krimpen tot je directe omgeving,
daarna je eigen huis en tuin: ‘cocooning’ was begonnen. Want uiteindelijk
biedt je eigen home, met al het leefcomfort dat je je als hoogbejaarde
wensen kunt, de enige plek waar je je nog ‘thuis’ voelt. Van de buitenwereld
heb je je haast volledig teruggetrokken. De link daarmee wordt vrijwel geheel
onderhouden via telefoon en vooral je iPad: mails, krantje, nieuwsrubrieken,
bankzaken, e-boeken; zelfs TV-kijken via de Ziggo-app en spelletjes: alles
gaat via dit medium, dat onderhand voor mij onmisbaar is geworden.

En uiteindelijk verdwijnt ook langzaam maar zeker de kooplust: nieuwe
kleren, meubels, interieurspullen, een nieuwe auto; voor al dit soort materiéle
zaken neemt de belangstelling steeds meer af, hoewel de aanschaf ervan
financieel geen enkel probleem zou opleveren. Een uitzondering hierop is
spijs en drank. Een gezonde en lekkere maaltijd, een goed glas wijn en als
nachtmutsje een lekker glas whisky behoren tot de weinige overgebleven
geneugten des levens.



EPILOOG

Aanvankelijk leidde het wegvallen van alle bovengenoemde materiéle zaken
tot een diepe teleurstelling en neerslachtigheid; temeer omdat ik daar totaal
niet op bedacht was geweest. Krampachtig trachtte ik nog een en ander vast
te houden, maar met het ouder worden en het toenemen van fysieke
beperkingen lukte dat ook niet meer. Uiteindelijk leerde ik erin te berusten.
En in deze gemoedstoestand begon ten slotte de zin van een en ander tot
mij door te dringen.

Zoals in de natuur een boom in de herfst geleidelijkaan zijn bladeren verliest,
om in de winter kaal te eindigen, zo ook gebeurt er bij de mens, als
onderdeel van diezelfde natuur, iets soortgelijks. Met het klimmen van de
jaren en het naderen van het levenseinde zorgt de natuur zelf ervoor, dat je
alle materiéle verworvenheden langzaam maar zeker loslaat. Je kunt het
vergelijken met een ui, waarvan je schil na schil afpelt. Als dan ten slotte alle
(materiéle) schillen verwijderd zijn, blijft er een harde kern over, waarin zich
nu de kracht van de verwijderde schillen concentreert. Die kern wordt
gevormd door een handjevol mensen die mij het meest dierbaar zijn.

En na het loslaten van de materiéle belangen merk ik, dat de band met deze
dierbaren is geintensiveerd en dat zij in feite nog de enige reden van bestaan
voor mij zijn.

Als dan tot slot mijn laatste uur geslagen is, en het me dan gegeven is ook
deze laatste band in liefde los te laten, dan hoop ik uiteindelijk ook het leven
zelf in volle overgave los te kunnen laten.
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